
 

 

 
 

Familiedag Stellenboschplein 
1 juni 2022 
 
Woensdag 1 juni was het zover, eindelijk weer de 
Haagse Hopjes Familiedag op het Stellenboschplein!  
 
Dit pleintje wat vlak bij de Lidl ligt wordt normaal 
gesproken bezocht door de Hopmobiel. Echter is dat 
door onder bemensing minder gelukt dat wij gehoopt 
hadden. Wij streven ernaar om er de komende tijd 
weer vaker te staan met onze herkenbare blauwe 
bus! 
 
Terug naar het feest, iedereen had er weer zin in en 
de voorbereidingen waren dan ook binnen no time 
gedaan. Er was weer van alles te doen en beleven! 
Zo waren er weer genoeg springkussens om op te 
springen, kon je een lekker potje voetvolley komen 
spelen, stond Bobo er weer met zijn ballonnen 
creaties en kon je je hoogtevrees weer overwinnen op 
de klimmuur. Voor diegene die goed op hebben gelet, 
die hebben gezien dat Meester Clifton van de dance 
clinic’s er deze keer niet was. Natuurlijk was hier een 
goede reden voor, we mogen papa Clifton dan ook 
feliciteren met de geboorte van een zoon. 
 
Verder was het een zeer gezellig dagje op een schattig klein plein! Overal stonden kinderen te 
genieten van het weer en de leuke activiteiten. Wat fijn dat sommige dingen weer snel ‘normaal’ zijn 
na de Corona. Wel hebben ze nog verdunde desinfecterende handgel bij elke activiteit staan die door 
veel kinderen nog wordt gebruikt! Zo hebben we nog enkele positieve erfenissen van Corona! 
 
Het was een zeer compleet maar knus Familiedagje op het Stellenboschplein. Ook waren de meiden 
van het schminken weer aanwezig. Wij zijn erg bij met deze jongedames die belangeloos alle 
kinderen komen verblijden met het maken van mooie gezichten etc. Precies zoals de Haagse Hopjes 
bedoeld zijn, voor en door de wijk! We kijken nu alweer uit naar het volgende feest! Tot dan! 


