
 

 

 

Koningsdag Wijkpark Transvaal  
27 april 2023  
 
Ieder jaar hebben we bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal óf het 
Koningsfeest óf 5 mei. Meestal kijken we hiervoor naar hoe deze 
dagen in de vakantie vallen. De laatste jaren hebben we echter vaker 
een groot Koningsfeest gevierd. Hoewel we 4-5 mei ook erg 
belangrijk vinden en zeker vinden dat dit niet vergeten mag worden. 
Koningsdag is natuurlijk een groot feest in Nederland en hierdoor is 
iedereen in de wijk ook eensgezind! Iedereen is voor een dag oranje!  
 
Traditioneel gezien is Koningsdag een van onze drukste dagen en dit 
jaar was op 27 april 2023 niet anders. Het plein liep vanaf s’ochtends 
vroeg al vol. Er waren kinderen en ouders die netjes met hun 
kleedjes hun spulletjes probeerden te verkopen. Allemaal netjes 
langs de kant waardoor ze ons niet in de weg stonden. Wij hebben 
daarna, allemaal feestelijk en in het oranje, alle sport- en 
spelmaterialen geplaatst. Dit was behoorlijk wat, want we hadden op 
een gezellige drukte gerekend. Naast een mega-stormbaan hadden 
we talloze andere springkussens, een zweefmolen, een draaimolen 
en héél veel verschillende sportactiviteiten. Zo konden de kinderen 
boogschieten, basketballen, pylonnenracen, stuntsteppen, BMX-en, 
taekwondo-en en ook nog rustig oud-hollandse spelletjes spelen. 
 
Het was een erg gezellig dag waarbij alles soepel verliep. Echter kwamen we er gedurende de dag achter dat 
het wel eens nóg drukker kon worden dan anders. Uiteraard moeten we hier goed rekening mee houden want 
het moet wel veilig blijven. Wat betreft kinderen kunnen we dit met gemak aan, maar als kinderen hun ouders, 
tantes en opa’s en oma’s meenemen wordt het al snel drukker. Op Koningsdag zijn veel ouders natuurlijk ook 
vrij en vergezellen ze hun kroost naar onze activeiten. Dit in combinatie met grote groepen jongvolwassenen die 
ook wel zin hadden in een feestje leiden dit tot een erg vol en druk plein. We hebben dan ook om 16:00 uur 
besloten om de bandjesverkoop stil te leggen. De rij voor de bandjes was nog erg lang. Er waren veel 
jongvolwassenen die niet voor onze kinderactiviteiten kwamen. Hierdoor leek het veel drukker dan anders.  
Uiteraard is iedereen welkom in het Wijkpark Transvaal, alleen hebben wij een kinderprogramma staan dat 
volledig is ingericht voor kinderen, eventueel met een ouder.  
We weten niet precies waarom alle jongvolwassenen allemaal naar het Wijkpark komen maar vermoeden door 
een gebrek aan alternatieve of deze feestelijk en vrije Koningsdag. Wij hebben al vaker aangegeven dat er 
alternatieven moeten komen voor een grote groep jongvolwassen immigranten.  
Met deze insteek hebben we ons dan ook hard gemaakt voor het Calesthenicsveldje, wat er uiteindelijk is 
gekomen. Nu nog de begeleiding en verder aanbod voor deze hardwerkende en feestende mensen. Nu hebben 
ze er zelf een groot feest van gemaakt naast ons feestje. Ze waren compleet met trommels, speakers en 

aankleding aanwezig en hebben flink gedanst. Kortom een 
groot feest maar voor sommige ouders met kinderen 
lichtelijk intimiderend doordat het zo’n grote groep is, 
zonder kinderen op een kinderfeest.  
 
Ons feest is na het afsluiten van de bandjeskraam 
ongehinderd verdergegaan. We hebben de dag sfeervol 
afgesloten en de bijna 800 kinderen die we verdeeld over 
de dag hebben gehad. We hebben afsluitend met de 
kinderen het plein nog schoon te vegen! Dit is grotendeels 
gelukt en de restjes zijn de volgende ochtend door de 
gemeente opgeruimd.  


